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De mening van Shaych Ahmed an-Nedjmie over het
weerleggen van Sayyid Qoetb en Hassan al-Bannaa.

Bron Engels artikel: www.fatwa-online.com
Bron Arabische Fatwa: “al-Fataawa al-Jaliyyah ‘anhil-Manaahij ad-Da’wiyyah” (Blz. 31, Vraag Num. 41)
Vertaald door: Amin Tap al-Hollandie

Vraagsteller:

“Wat is uw mening betreffende degenen die de fouten weerleggen die in sommige boeken
staan van Sayyid Qoetb, Hassan al-Bannaa, Moestafaa as-Sibaa’ie en anderen zoals hen van
de mensen wiens fouten de Aqiedah van elke Moslim beinvloeden? Want er zijn er die zeggen
dat het niet is toegestaan om hun fouten te weerleggen omdat zij Moesjtehiedoen zijn
(degenen die gekwalificeerd zijn om Isjtichaad te maken). Dus wat is uw mening betreffende
degenen die dit zeggen? Moge Allaah u belonen met het goede.”

Shaych Ahmed an-Nedjmie:

“In werkelijkheid, hebben deze (mensen) zeer zeker een aantal kwaadaardige fouten in
Aqiedah, en het is verplicht voor een Moslim, liever gezegd, verplicht voor de Mensen van de
Kennis om de waarheid te verduidelijken. En wat betreft dat de Mensen van de Kennis
zouden zwijgen betreffende de valsheid, totdat deze wijdverspreid is, dan is dat niet
toegestaan, nooit! Het is zelfs zo dat eenieder die hen (en hun fouten) weerlegt, als een
Moejahied wordt beschouwt op het Pad van Allaah.”
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